Thema van de preek: gevangen om te bevrijden
Vragen bij de preek:
1.Kunnen wij Jezus ook verraden?, hoe?, of zijn we beter
dan Judas?

2. Grijpen wij ook net als Petrus makkelijk naar geweld?

3.Kunnen wij Jezus ook lasteren?, hoe?, of zijn we beter
dan zij die Hem gevangen namen?

4. Geloven wij dat Jezus de Christus is, de Zoon van God?!
Die verhoogd wordt met macht en ons kan bevrijden
door Zijn kracht? Hoe worden wij bevrijdt? Wat brengt
die bevrijding ons?



